
 

 

 

 

 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Stapje voor……….. 

Beste clubleden, 

Het wandeljaar is al volop bezig. Zelf kijken we terug naar onze geslaagde Krokustocht 
met 1774 deelnemers, dat maakt ons trots. Voor de eerste maal werd er een 
kinderzoektocht georganiseerd en dit willen we in de toekomst verder aanmoedigen. 
Dankzij jullie enthousiasme (202 clubleden) werd het opnieuw een dag om niet snel te 
vergeten; daarom ook een dankjewel aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben 
gemaakt.  

Maar we stappen verder. Nu de natuur opnieuw in bloei komt, nodigen we jullie graag uit 
voor onze lentetocht op 18 april in Sint-Juliaan. We gaan richting die andere heilige - 
namelijk Sint-Jan. Verwacht mooie natuur, frisse lucht en goed bewegwijzerde 
parcoursen voor elke wandelaar. Iedereen is welkom; breng gerust familie en vrienden 
mee en zeker de kindjes niet vergeten. 

De week erop, zondag 26 april , organiseren we een busreis naar Berlare. Dit belooft een 
zeer mooie uitstap te worden, zie ander artikel. We hebben nog wat plaatsen op de bus, 
schrijf je tijdig in. 

En tenslotte nodigen we jullie ook uit voor onze ontbijttocht op zondag 10 mei. Naar 
jaarlijkse traditie starten we met een ontspannen wandelingetje (gratis) en nadien een 
lekker ontbijt. Dit ontbijt kunnen we door de gestegen grondstoffenprijzen niet meer 
gratis aanbieden, maar we hebben de prijs zeer democratisch gehouden (zie volgend 
artikel). 

Ik zag net de Paashaas wegrennen!!! Hopelijk hadden jullie fijne en warme paasdagen en 
heb je kunnen genieten van het samenzijn, de gezelligheid en hopelijk ook van een mooie 
wandeling in de natuur. 

We kijken ernaar uit om jullie snel terug te zien op één van onze activiteiten. 

Met sportieve wandelgroeten van het volledige bestuur 

Dirk 

 

 



ACTIVITEITEN IN 2026 
Volgende activiteiten bieden zich nog aan in 2026: 

 

 
Voor alle busreizen (met uitzondering van de verrassingsreis) is geldig:  

• 10€/per persoon, overschrijven naar 
BE50 4668 1472 3118 met vermelding naam + busreis naar … 

• De bus is voorzien voor maximum 50 deelnemers; daarna reservelijst. 

• De bus vertrekt om 7.30u aan de REO-VEILING te Roeselare, Diksmuidsesteenweg  
(vlak voor firma Beel) 
 

Info in verband met de ééndaagse verrassings(bus)reis volgt later nog. 
 

NIEUWS VOOR ONZE LEDEN 
 

Colaglazen: 

Onze oproep naar colaglazen heeft zeker opgebracht. De reserve is mooi aangevuld en 

hiervoor willen we onze leden dan ook uitdrukkelijk bedanken. 

 

Ledental: 

Onze club doet het goed; momenteel zijn we met 434 leden. 

Dat is niet mis en er kunnen er nog altijd bij. Maak gerust reclame voor onze mooie club. 

Geïnteresseerden zijn zeker welkom voor meer info bij de bestuursleden; je mag zeker 

ook verwijzen naar onze website: https://www.wsvdecolliemolen.com 

18.04.2026 
Clubwandeling Lentetocht 

Met kinderzoektocht 

Hazebrug – Sint-Juliaan 

Haezeweidestraat 24 

26.04.2026 
Busreis Berlare 

Vlaanderen wandelt 

7.30u parking REO-VEILING – Roeselare 

Diksmuidsesteenweg (vlak voor firma Beel) 

10.05.2026 
Ontbijtwandeling 

Moederdag 

Nog te bepalen 

06.06.2026 

Clubwandeling 

Vijfwegentocht 

Met kinderzoektocht 

OC ‘t Madointje – De 

Madonna 

Klerkenstraat 128 

26.07.2026 

Clubwandeling 

Bebloemingstocht 

Met kinderzoektocht 

VBS De Brug – Staden 

Bruggestraat 24 

27.09.2026 
NIEUW - Busreis 

Verrassings-ééndaagse 

7.30u parking REO-VEILING – Roeselare 

Diksmuidsesteenweg (vlak voor firma Beel) 

08.10.2026 
Clubwandeling 

Herfsttocht 

’t Fazantenhof – Houthulst 

Groene Bosdreef 7 

15.11.2026 
Clubwandeling 

Vredestocht 

De Nestel - Westrozebeke 

Vijfwegenstraat 15 

https://www.wsvdecolliemolen.com/


 

 

Nog even herhalen dus:  

* 22€ voor de 1ste persoon in een gezin  

* 17€ voor volgende personen in hetzelfde gezin en op hetzelfde domicilieadres 

* Kinderen < 12 jaar gratis 

 

Via overschrijving op rekening nummer BE50 4668 1472 3118  

(mededeling: lidgeld 2026 + naam leden) 

OF cash op de Lentetocht van 18 april 2026. 

Contactpersoon: Magda Aerbeydt – 0476/55 76 29 – magda.aerbeydt@telenet.be 

 

Wandelboekjes 

Regelmatig krijgen we vragen in verband met de wandelboekjes. Ieder lid kan per 

kalenderjaar 2 wandelboekjes gratis bekomen. Dit kan afgehaald worden tijdens een 

wandeling op het secretariaat. 

 

Papieren Mutualiteit  

De papieren voor terugbetaling door de mutualiteit worden niet meer via de post 

verstuurd. Je kan ze bekomen door:  

- Ofwel afhalen tijdens een van onze wandeltochten op het secretariaat in de startzaal.  

- Ofwel afhalen bij Magda Aerbeydt, Brugseweg 232, 8920 Poelkapelle (zeker eerst 

afspreken 0476/55 76 29) 

- Ofwel zelf uitprinten via jouw persoonlijke account bij De Wandelliga. 

 

Pay Coniq 

Voortaan kunnen alle deelnemers aan onze wandeltochten betalen via Pay Coniq; dit 

zowel in de startzaal als in de rustpost. 

 

LENTETOCHT MET KINDERZOEKTOCHT – 18.04.2026 
Onze volgende clubwandeling gaat door op 18 april 2026 en start in de Hazebrug te  

Sint-Juliaan. 

We hebben de zon besteld en durven rekenen op een talrijke opkomst. 

 

Voor de kleine wandelaars is er op het parcours van 5km weer een 

zoektocht voorzien met als thema: “Help de mama-dieren om hun 

kleintjes terug te vinden” en zoek meteen ook een mysterieus 

woord. 

 

Alle deelnemertjes krijgen een lekkere verrassingsprijs. 

 



BUSREIS BERLARE – 26.04.2026 
 

NIEUW: ook niet-leden kunnen zich hiervoor inschrijven;  

 

Niet-leden betalen 15€/pp - leden betalen 10€/pp 

Inschrijven kan tem 19.04.2026: 

* via overschrijving naar BE50 4668 1472 3118 met 

vermelding busreis + naam deelnemers)  

* tijdens de Lentetocht van 18.04.2026 

 

Een beetje info over onze bestemming kan alleen het enthousiasme aanwakkeren. 

De Boerenkrijgstappers van Berlare richten deze wandeling in naar aanleiding van 

‘Vlaanderen Wandelt Oost-Vlaanderen’. 

Het belooft een prachtige wandeling te worden via authentieke kasseiweggetjes met 

poëtische namen. Naast Berlare met kasteel en kasteelpark, worden ook volgende sites 

aangedaan (afhankelijk van de gekozen afstand natuurlijk): het Berlarebroek, het 

Donkmeer, de Eendenkooi, de Gratiebossen, Nieuwdonk… Berlare ligt aan een grote 

meander van de Schelde; het is waterrijk gebied. 

De inrichters hebben voor 9 verschillende parcours gezorgd, gaande van 6km tot 50km. 

Voor elk wat wils dus. 

 

MOEDERDAGTOCHT – ONTBIJTWANDELING – 10.05.2026 
In het vorige Colliemolentje vond u al heel wat info hierover. Maar 

graag frissen we nog even op. 

• Iedereen kan deelnemen aan de ontbijtwandeling, ongeacht of 

 je nu ingeschreven bent of niet. 

• Alleen wie inschrijft, kan deelnemen aan de maaltijd die op de 

 wandeling volgt. Je bent pas ingeschreven na betaling van 

 5€/pp op onze welgekende rekening (BE50 4668 1472 3118 met 

 vermelding naam + moederdagontbijt) of cash op onze Lentetocht. 

• Inschrijven kan tem 03.05.26  

 

VIJFWEGENTOCHT MET KINDERZOEKTOCHT - 06.06.2026 
Onze 4de clubwandeling start in OC ’t Madointje op De Madonna. 

Ook dan is er op het parcours van 5km een kinderzoektocht voorzien voor 

de kleine, dappere wandelaars. Nu moet er een rebus opgelost worden. 

Probeer je alvast eens met de mini-rebus hieronder? 

 

 Zoals steeds krijgen alle 

 deelnemertjes een mooie prijs, 

 passend bij de zomer. 



DE VERRASSINGSÉÉNDAAGSE – 27.09.2026 
Sssssst… we houden de spanning er nog even in, maar noteer alvast de datum in jullie 

agenda. 

 

WANDELEN IN STADEN 
Freddy Depoorter & Johan Vermeersch, lid van De Colliemolen, bezorgde ons 

volgende info.  

“Graag nodigen we jullie uit voor een reeks van 5 gezellige wandelingen in en rond 

Groot-Staden. We kiezen telkens voor een mooie route van ongeveer 5 à 6 km, 

ideaal om samen te genieten van de natuur, een babbeltje en wat beweging. 

 

Datum Uur Startplaats Adres 
13.04.2026 
11.05.2026 
08.06.2026 
17.08.2026 
14.09.2026 

14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 

AC/DC  
De Dorpsplekke 
De Oever 
AC/DC 
De Dorpsplekke 

Ieperstraat 109, Staden 
Dorpsstraat 67, Westrozebeke 
Meulebroekelaan 11, Oostnieuwkerke 
Ieperstraat 109, Staden 
Dorpsstraat 67, Westrozebeke 

Inschrijven:  is niet nodig; gewoon afkomen is de boodschap 
Prijs:  GRATIS 
Extraatje:  na de wandeling trakteren we met een drankje 
Info:  Freddy Depoorter – 0476/59 46 62 

VERSLAG RECEPTIE 2026 
Voor het eerst ging onze receptie door in De Kroon en onze verwachtingen waren hoog 

gespannen. 

Achteraf beschouwd mogen we toch wel spreken van een onverdeeld succes. Drank en 

hapjes waren talrijk en superlekker. De sympathieke zanger – Nico De Buck – slaagde er 

wonderwel in om iedereen op de dansvloer te krijgen. Onze Johan - penningmeester op 

rust - werd in de bloemetjes gezet en droeg glunderend zijn takenpakket over aan onze 

Christa. Maar foto’s zeggen meer dan woorden; even nagenieten dus met de foto’s 

hieronder. 

 Johan Lagae - Quaestor Emeritus  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle foto’s vind je terug in de galerij 
 van onze website  
 https://www.wsvdecolliemolen.com 

  

Soms moet je  
héél veel moeite 
doen om iemand 
op de dansvloer 

te krijgen 



VERSLAG BUSREIS SINT-NIKLAAS 
Op 8 februari 2026 om 7.30u ’s ochtends vertrokken we met 37 leden richting  

Sint-Niklaas voor wat een verrassend prachtige wandeling zou worden. Er was weer volop 

natuur en kleine weggetjes al dan niet door een bos. Ook de cultuur ontbrak niet. Zo kon 

de Sint-Jacobuskerk te Haasdonk mij zeker bekoren. En al helemaal de 14 panelen van de 

kruisweg, geschilderd door Alfons Van Meirvenne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook leuk was het kleine kappelletje ter ere van Amelberga van Temse. Deze rijke dame 

verkoos het klooster boven een huwelijk met Karel de Grote. Deze laatste voelde zich 

geweldig gekrenkt en brak daarom haar arm. Tja, geweld op vrouwen is helaas van alle 

tijden. En dan te bedenken dat wij op school niets dan lof hoorden over Karel!!! 

Amelberga wordt altijd afgebeeld met een vis (een steur) aan haar voeten. Ooit had ze 

mensen gered van reusachtige vissen die opstegen uit de Schelde. En later – bij haar 

overlijden - was het ook een steur die haar kist over het water van de Schelde bracht.  

Wie niet mee was met de bus, heeft iets gemist. Wie wél mee was, kijkt nu al zeker uit 

naar onze volgende busreis. 

 

VERSLAG KROKUSTOCHT 
Wat een geluk; de zon was behoorlijk van de partij en dit vertaalt zich altijd direct naar 

het aantal wandelaars. Wij mochten 1774 wandelaars verwelkomen, waarvan 202 eigen 

leden. Dat is niet mis. Het was alle hens aan dek om iedereen te voorzien van spijs & 

drank. 

Voor het eerst was er een kinderzoektocht; we mochten 12 kindjes verwelkomen. Ze 

waren zeker enthousiast en we hopen natuurlijk dat het aantal deelnemertjes nog zal 

groeien. 

VERLOREN VOORWERPEN 
Na de krokustocht werden er 2 sjaals binnengebracht. 

De eigenaar kan ze ophalen  

* ofwel op het secretariaat bij onze Lentewandeling van 18 april 2026.  

* ofwel thuis bij Magda Aerbeydt, Brugseweg 232 te Poelkapelle (zeker 

eerst een afspraak maken (0476/55 76 29) 



IN DE KIJKER 
Een tijd geleden ontvingen wij een prachtige, ontroerende brief van Gerard en Andrea 

Puype, waarin zij hun dankbaarheid uitten voor de vele mooie wandeljaren die ze kenden 

bij De Colliemolen. Jammer genoeg stond de tijd ook voor deze twee tachtigers niet stil, 

waardoor wandelen momenteel niet meer kan. Maar wat wij gelukkig wel kunnen, is hen 

vandaag in de bloemetjes zetten. En dat doe ik dan ook met bijzonder veel plezier.  

In december ontvingen deze sportieve en kunstminnende mensen mij hartelijk bij hen 

thuis voor dit interview. Andrea bood mij ook een heerlijk kopje soep aan.  

Geniet je even mee van dit interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Willen jullie zich even voorstellen aub? 

 Mijn naam is Gerard Puype; ik ben geboren in 1937 en word dus binnenkort  

89 jaar oud. 

 Mijn naam is Andrea Puype; ik ben geboren in 1942 en ik word in mei 84 jaar. 

Jullie zijn nu gepensioneerd, maar wat was jullie beroep vroeger? 

 Ik heb een legercarrière achter de rug en wist al op mijn 16de dat ik dat wou. Eerst 

kreeg ik mijn opleiding in de kadettenschool. Tot 

mijn vreugde was ik geslaagd voor het examen en 

kreeg de titel van sergeant; daarna officier. Toen 

koos ik voor luchtdoelartillerie, waardoor ik midden 

in de Koude Oorlog - die er toen was -

verantwoordelijk was voor artilleriebataljon 62A 

met onder andere de bediening van de Hawk-

batterij. Daarvoor kregen we een opleiding van  

6 maanden in Amerika. Eenmaal terug, lag mijn bataljon in Duitsland (Essentho) en 

werd regelmatig gecontroleerd door de NAVO (soms midden in de nacht). 

Bij zo’n controle bleek het bataljon van Korbach niet te voldoen; daardoor werd ik 

verantwoordelijk voor Korbach en kreeg een bevordering tot commandant van de A-

Gerard & Andrea 



batterij. Ik was toen ongeveer 25 jaar oud.  

De laatste 10 jaar van mijn carrière lag ik in Lombardsijde. Op mijn 50ste kon ik op 

pensioen; dat was toen zo. 

 Ik was kapster van opleiding en baatte samen met mijn zus een kapsalon uit. Na de 

geboorte van onze 2 kinderen, ben ik gaan werken in het onderhoud van Home Ter 

Dreve (dat is nu De Waterdam). Dit heb ik gedaan tot aan mijn pensioen. 

Wat zijn of waren jullie hobby’s? 

 Ik was een zeer actief wandelaar;  

De 4-daagse van de IJzer heb ik nooit gemist, maar mijn vriend 

Marcel en ik liepen die afstanden. Dat hebben we zeker 10 maal zo 

gedaan. 

Gedurende een 5-tal jaren heb ik ook beelden gekapt uit 

olmenhout. We kregen een goede opleiding bij Parret; hij legde 

alles goed uit… hoe en met welke beitels je moest werken.  

NVDR: die beelden zijn echt prachtig en museumwaardig. Heel veel 

vogels/roofvogels. Er staan er wel een 20-tal denk ik 

 Wandelen was vroeger een grote hobby van ons beiden, maar nu gaat dat niet meer. 

Ik heb ook altijd graag gezorgd voor onze 2 kinderen en voor de 3 kleinkinderen. 

Ondertussen is er ook al 1 achterkleinkind. 

Hoe kwam je in contact met de wandelclubs en meer specifiek met De Colliemolen 

 Eerst wandelden wij gewoon een beetje en toen merkten we dat er een wandelclub 

was in Roeselare (ergens bij het station), maar die heeft niet al te lang bestaan. 

 Dan zijn we overgestapt naar de Sterrebosstappers van Rumbeke. 

 En daarna De Colliemolen. We zijn al héél lang lid (zeker meer dan 13 jaar), maar we 

zaten nooit in het bestuur of bij de medewerkers. Wij wandelden gewoon. 

Wat vond je goed/leuk aan wandelen? 

 Ik hield vooral van Heuvelland en Poperinge 

 We wandelden gewoon graag en hoe meer je het doet, hoe meer je het wil doen. We 

wandelden altijd samen gemiddeld 20 km. Het tempo lag ongeveer aan  

6 km/u. Ik wandelde vooral graag langs het water, maar niet persé aan de zee. 

Wat voor weer het ook was, we gingen ervoor. Regen, sneeuw, wind, kou, hitte… het 

kon ons eigenlijk allemaal niet deren. 

Ik had ook altijd wel druivensuiker mee en voor de rest genoten we van spijs & drank 

die beschikbaar was in de controleposten. 

Ben je nog meegegaan met busreizen? 

 Ja, ik vond dit wel interessant. 

 Ik vond dit ook leuk, maar als je zelf een kortere wandeling deed, moest je soms wel 

lang wachten tot iedereen terug binnen was. Dat vond ik vervelend. 



Heb je mooie anekdotes van jullie wandelervaringen? 

 Mijn vriend Marcel met wie ik altijd de 4-daagse van de IJzer deed had altijd een 

rugzakje mee, maar hij heeft het echt NOOIT opengedaan. Ik heb mij soms afgevraagd 

waarom hij dat eigenlijk steeds mee had. 

 In Voeren moesten we eens door het water wandelen en dan heb je voor de rest van 

de dag natte schoenen en voeten natuurlijk. Maar eigenlijk was het iedere keer echt 

wel zeer leuk om te wandelen. 

Wat was jouw grootste persoonlijke wandelprestatie? 

 Ik heb toch wel 20x meegedaan aan de 4-daagse van de IJzer (en het parcours dus 10x 

al lopend afgelegd). Er liggen hier dus wel ergens 20 medailles, omdat ik telkens de 100 

km wandelde tijdens die 4 dagen. 

 Bij mij lag het maximum wel rond de 20 km. 

Ging je graag op reis? 

Wandelreizen hebben we eigenlijk nooit gedaan, maar cultuurreizen wel. Zo waren we 

bijvoorbeeld in Kenia en Mexico. 

Hebben jullie advies voor de huidige wandelaars? 

Niet echt; iedereen is verschillend en iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt. 

 

In hun brief laten Gerard & Andrea uitvoerig blijken dat ze dankbaar zijn voor de mooie 

tijd bij onze club. Ik citeer toch graag: 

“We hebben veel plezier en genoegdoening beleefd tijdens Uw wandelingen…” 

“Wij bedanken U van harte voor al die mooie wandelingen die we door Uw club 

meegemaakt hebben” 

“Nogmaals van harte bedankt en we wensen U nog veel geluk en zonnige dagen tijdens 

Uw volgende wandelingen”. 

 

Bedankt Gerard & Andrea voor dit interview en voor de vele jaren lidmaatschap bij De 

Colliemolen. In naam van het bestuur, wens ik jullie ook nog veel geluk en zonnige dagen 

voor de rest van jullie leven. 
 

Tot straks op de Lentetocht en de bus  naar Berlare. Ondertussen sturen we jullie 

 

vriendelijke wandelgroeten, 

Het bestuur van wandelclub WSV De Colliemolen. 

 

Dirk, Axel, Dany, Christa, Magda, Henk & Gino  

 

 


